Marecel, peter, pa,

Als geletterd man, zal je niet langer letteren.
Als belezen man, zal je niet langer lezen.
Vele hoofdstukken hebben geleid

tot het einde van je boek.

De laatste zin heeft vorm gekregen.

Het laatste woord werd neergepend.

Een punt mag neerstrijken.

Rust mag worden ingelast.

Amarant Plas

Aan onze liefde werd ontnomen

de heer

Marcel Plas

weduwnaar van mevrouw Francine De Ridder

geboren te Asse op 7 maart 1937 en
overleden in het O. L. Vrouw Ziekenhuis Campus Aalst op 20 maart 2024

Volgens de uitdrukkelijke wens van Marcel had de afscheidsceremonie plaats in intieme kring

Dit melden u met diepe droefheid:

Pascal Plas

Geert en Albine Plas-Wittke
Rudolf Plas en Jacqueline De Moor
Sophie Plas

Stephanie Plas

Ruben Plas en vriendin Laura

Dieter Plas en Manon Gréco, Madeleine
Amarant Plas

HIy RUSTE IN VREDE

Rouwadres: Nieuwstraat 63, 9340 Lede

Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69, 1730 Asse, tel. 02 452 89 32
Wie wenst kan betuigen via www.begr-VanHemelrijck.be - VanHemelrijck@skynet.be

zijn kinderen

zijn kleinkinderen

BLOEMEN NOCH KRANSEN



