


Als je haast té moe bent om te leven
als je haast té moe bent om te gaan
komt er soms onverwacht een
lichtpuntje in je bestaan.

I. Sipkes de Smit

Aan onze liefde werd ontnomen

.I.

mevrouw

Clementine De Lathouwer

weduwe van de heer Francois Meert

geboren te Lebbeke op 25 november 1938 en
overleden te Asse op 11 januari 2023

De ceremonie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatshebben in het rouwcentrum Van Hemelrijck
Edingsesteenweg 69, 1730 Asse

op maandag 16 januari 2023 om 11 uur

gevolgd door de begraving van de as
op de rustplaats van Asse

Gelegenheid tot een laatste groet aan Clementine in het
Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69 te Asse,
op vrijdag van 18.30 tot 19 uur

Z1] RUSTE IN VREDE

Dit melden u met diepe droefheid:

Dirk Meert haar zoon
haar broer, schoonzussen, neven en nichten

De families De Lathouwer, Meert, Rosseel en De Smedt

Dank aan het personeel van het wzc Walfergem
En dokter De Wolf Katrien

Rouwadres: P.a. Van Hemelrijck tav de familie De Lathouwer

Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69, 1730 Asse, tel. 02 452 89 32
Wie wenst kan condoleren via www.begr-VanHemelrijck.be



