
 
 

 

Toen ben ik heengegaan 
Ben ik maar weggegaan 
Ben ik naar huis gegaan 
Zo zonder iets. 

 
 
 

 

mevrouw 
 

Denise De Pauw 
 

 

geboren te Asse op 2 maart 1950 en er  
onverwacht thuis overleden op 3 september 2020 

 

lid van Academiekoor A. De Boeck 
 

De uitvaart waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben in de Sint-Martinuskerk te Asse 

 

zaterdag 12 september 2020 om 10uur  
 

gevolgd door de bijzetting van de urne  
op de begraafplaats van Asse 

  

 
 

WIJ ZULLEN HAAR MISSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit melden u met droefheid: 
 
 

Eva Engels en Jurgen Nica 
     Mirte, Jaro en Miguel 
Stijn Engels en Ellen Samyn 
     Lorin  

 

 haar kinderen en  kleinkinderen 
 
Virginie De Mol en Ferdinand De Pauw† 
 

 haar ouders 
 
Josse De Pauw en Kristien De Proost, kind 
Lieve De Pauw en Rik Breynaert, kinderen 
Luc De Pauw en Soetkin De Mulder, kinderen 
Hilde De Pauw, kinderen 
Kris De Pauw† en Pascale Buggenhout†, kinderen 

 

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 
 
 
 
Rouwadressen: Oude Brusselstraat 19, 1740 Ternat 

Alfons de Cockstraat 57, 9310 Herdersem 
 

 
 

Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69, 1730 Asse, tel. 02 452 89 32 
 

 




