Mama zijn, is alles geven
zorgen, lijden, liefde en leven
Mama zijn, is alles derven,
alles... en tevreden sterven.
Nu is er de vreselijke pijn,
Straks wordt het dankbaarheid
Om wat jij voor ons blijft:
Iemand om nooit te vergeten.

Aan onze liefde werd ontnomen

mevrouw

Yvette Ottart

weduwe van de heer Jan Wauters

geboren te Ernage op 20 september 1929 en
overleden in het UZ Jette op 1 februari 2024

Apotheker op rust
Schatbewaarder-stichter van de Reuzengilde “De Heeren van Assche”
Schatbewaarder-stichter van de “Folklore en Carnavalvereniging Orde van Weg en Weer-Asse”

Dit melden u met diepe droefheid:
Rudi Wauters haar zoon

Mario Van Bremdt, kinderen en kleinkinderen
Sandra Van Stichel haar goede vrienden

De families Ottart, Wauters, Dubois en De Witte

De ceremonie waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatshebben in rouwcentrum Van Hemelrijck te Asse op
donderdag 15 februari 2024 om 10.00 uur
gevolgd door de bijzetting van de as op de rustplaats van Asse

Gelegenheid tot een laatste groet aan Yvette in het
Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69 te Asse,
op donderdag 8 en dinsdag 13 februari 2024 van 18.30 tot 19.00 uur

ZI RUSTE IN VREDE

Rouwadres: Postadres Van Hemelrijck tav de familie Ottart

Rouwcentrum Van Hemelrijck, Edingsesteenweg 69, 1730 Asse, tel. 02 452 89 32
Condoleren via begr-VanHemelrijck.be



