Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe ‘n beetje
en alle beetjes die je sterft,

't is vreemd, maar die vergeet je,

het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,

maar op ‘n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Aan onze liefde werd ontnomen

.I.

mevrouw

Maria Van den Dael

echtgenote van de heer Maurice De Troch

geboren te Asse op 27 juli 1937 en
overleden te Aalst op 10 januari 2021

De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben in de
Onbevlekt Hart van Mariakerk te Krokegem op
vrijdag 15 januari 2021
gevolgd door de uitstrooiing van de as
op de rustplaats van Asse in familiekring.

Dit melden u met droefheid:
Maurice De Troch-Van den Dael haar echtgenoot

Edwin en Linda Fabri-De Troch
Dirk en Renilde De Troch-Roesems haar kinderen

Jonas Fabri
Bo en Lyo
Maaike De Troch
Briek en Tuur
Joris en Stien Nicolai-De Troch
Josse haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families Van den Dael, De Troch, Leemans en De Troch

Dank aan het wzc Walfergem
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