
 

Ik verlaat iedereen die mij lief heeft 
en ik ga naar iedereen die mij lief had 

 

A 
V V K  

V 
 

Mevrouw 
 

Paula Wielant 
 

weduwe van de heer Jozef Labaere 
 

geboren te Mollem op 13 juli 1926 en  
overleden te Asse op 9 mei 2021 

 

De plechtige uitvaartmis en de verstrooiing van de as op het 
kerkhof van Asse-Centrum zullen plaatsvinden in intieme kring. 

 

De families Wielant, De Pauw, Van de Putte en De Doncker  
danken u voor uw blijken van medeleven 

 

 

 
 

 
 

Je weerstand was erg groot 
Eigenlijk wilde je nog niet dood 
Je door ons laten helpen liet je niet gauw toe 

Alleen op het laatste , je was ook zo ontzettend moe  
Wat je zei was vaak anders dan je bedoelde 
Maar wij wisten wel wat je voelde 

Het vechten heb je uiteindelijk opgegeven 
In ons hart zul je altijd blijven leven. 

 

 
Dank aan Dokter Vermeulen, het personeel van WZC Hingeheem 
en in het bijzonder aan Sarah en Maria 
 

 


