SHeve mensen,

Als jullie dit kaartje lezen, zal ik er niet meer zijn.
Ik ben jammer genoeg te ziek geworden,
het is tijd om afscheid te nemen.

Er is nog zoveel dat ik zou willen doen en zeggen,
maar ik zal het bij deze laatste woorden
moeten houden.

Hefh:

PVeern dit Karge mee,
dan g@'ﬁ* Aett oor a@//w%f 57 méj
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C}”Léde lvﬂfierfm
Irene, Jean, Marie-Louise, te veel mensen om op te noemen...
Weet dat ik jullie altijd met plezier verzorgd heb. Het voelde

nooit als ‘werken; ik heb er altijd voldoening uit gehaald.
Als ik kon, stond ik direct terug aan jullie deur!

C%'a}e w%gﬂ’s,

Verpleging is mijn passie, en die deel ik met jullie allemaal.
Wij thuisverpleegkundigen staan altijd klaar en gaan door
weer en wind om mensen te helpen in vaak erg moeilijke

omstandigheden en daar mogen we trots op zijn.
Het was fijn om met jullie samen te werken!

C%éde Iriendinmen,
Bedankt voor alle mooie momenten. De lekkere etentjes,

de gezellige babbels, samenzijn met een lach en soms
ook een traan. Ik heb daar echt heel erg van genoten.

Tot slot wil ik graag het medische team van het AZ Halle
bedanken. Jullie hebben mij de best mogelijke zorgen gegeven
en jullie waren zo lief en begripvol voor mijn gezin.

C;ﬁ'a/e mensen,

Ik ga nu, en ik ben niet bang. Ik weet dat mijn lieve man
goed voor onze kinderen zal zorgen, en ik weet dat

mijn lieve dochtertje op mij wacht waar ik nu heen ga.
Wees lief voor elkaar, zorg goed voor mekaar!




