Vader

ledere groef in zijn gezicht.
ledere ader op zijn hand.
ledere rimpel rond zijn mond
vertelt een stuk van zijn verhaal.

Met diepe droefheid nemen wij afscheid van

Michel Vercammen

weduwnaar van Gabriélle Schamphelaere

geboren in Sinaai op 15 januari 1930
en overleden in Belsele op 25 januari 2024

Lid van de Landelijke Gilde
Lid van Okra Sinaai

We nemen afscheid van onze pa
in beperkte familiekring.

Nadien volgt de bijzetting bij ons ma

in het urnenveld op de gemeentelijke begraafplaats van Sinaai.

Dit melden u:

Hugo en Marleen Vercammen - Van Eynde
André en Monique Van Eynde - Vercammen
Gino en Sandra Vercammen - Meuleman
Ludo en Willem Vercammen - Van Santen
zijn kinderen,
Sven en Margot Van de Vyvere - Vercammen
Linde, Jana en Louise
Natalie Van Eynde en vriend Heiko
Daan, Elize en Romy
Willem en Stefanie De Greyt - Van Eynde
Hannelore en Elise
Jasper en Evy Creve - Van Eynde
Stan, Féline en Sep
Kim Vercammen
Iris Vercammen
Lynna
Fleur Claeys en vriendin Kyana
zijn klein- en achterkleinkinderen.

Zijn schoonzus, neven en nichten.

De families Vercammen, Schamphelaere, Drieghe en De Fré.

Een woord van dank aan dr. De Cauwer, dr. Segers,
het personeel van het Wit-Gele kruis,

Familiehulp en in het bijzonder Eva,

W.Z.C. “Orelia Ten Berge” en zijne moat Cesar.

Rouwadres:

Rouwcentrum Baert - De Vos
Kasteeldreef 26

9160 Eksaarde

T.a.v. Michel Vercammen



