
Dorothea Van Laere

1948 - 2026



Dankbaar voor de warme liefde die zij ons gaf
nemen wij afscheid van

Dorothea Van Laere
echtgenote van Marcel Dullaert

geboren in Sint-Gillis-Waas op 9 december 1948
en overleden in Sint-Niklaas op 1 maart 2026

We nodigen u uit om samen afscheid te nemen van ons ma, oma
in de aula van Rouwcentrum Baert - De Vos, 

Drongendreef  44 te Moerbeke-Waas op
vrijdag 6 maart 2026 om 14 uur.

Samenkomst in de aula vanaf  13.45 uur.

Nadien volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van De Klinge.

U kan haar nog een laatste groet brengen
in het funerarium van Rouwcentrum Baert - De Vos

Kasteeldreef  26 - 9160 Eksaarde
op donderdag 5 maart 2026 van 19 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Marcel Dullaert
									                haar echtgenoot,

Jurgen en Tamara Martinet - Vandamme
	 Tine
	 Lies
	 Louis-Victor

Stefan en Tamara Martinet - Schweig
	 Chiara
	 Alessio
	 Yoëlle
	 Neomi
								        haar kinderen en kleinkinderen,

Patrick † Dullaert
	 Thierry
	 Tracey
								             de kleinkinderen van Marcel.

Haar zus, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten
delen mee in hun verdriet.

De families Van Laere, Dullaert, Rottier en Janssens.


