
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
ons Moeke op woensdag 15 november 2023 om 11 uur in

de Sint-Bavokerk, Sint-Bavostraat te Wilrijk.

Samenkomst aan voornoemde kerk.

Na de kerkdienst zal haar urne worden begraven bij
haar echtgenoot op de begraafplaats van Wilrijk ´Steytelinck´.

Mogelijkheid om Moeke een laatste groet te brengen
in Rouwcentrum Gielis-Veremans,

Antwerpsesteenweg 80 te Kontich:
op woensdag 8 november tussen 15 uur en 16 uur,
op donderdag 9 november tussen 19 uur en 20 uur.

Met onze bijzondere dank aan Dr. Marcq,
de buren en in het bijzonder

de thuisverpleging voor hun warme zorgen.

Correspondentieadres Fam. Vaerewyck:
p/a Rouwcentrum Gielis-Veremans,

Antwerpsesteenweg 80, 2550 Kontich

online condoleren: www.gielis-veremans.be

Een markante, inspirerende persoonlijkheid
is na een rijk en vol leven van ons heengegaan.

Wat zullen we haar missen.

Maria Caljé
Moeke Vaerewyck

Geboren te Antwerpen op 9 mei 1924 en thuis,
omringd door de hele familie, zachtjes ingeslapen

op 1 november 2023.

Weduwe van 
Pieter

Moeke van
Tinne en Paul
Vera en Rudy
Hilde en Ludo
Lieve en Eric
Luke en Dirk

Moemoe van
Sara en Maarten, Mattijs, Nina

Maya en Kevin, Charlotte
Auke

Roeland en An, Siebe, Daan, Hanne
Pieter en Bas

Marijke en Jan, Hannes, Seppe
Mathias en Sacha, Alina, Gabriël

Liene, Nore
Lotte en Bob, Lou

Koen en Bettina, Anthe, Mirthe, Robbe
Katrien en Jan, Floor, Nel

Tineke en Gert, Kato, Kamiel
Karolien en Kris, Bas



      Nooit de moed opgeven

   Kun je niet vliegen, loop
       Kun je niet lopen, ga
            Kun je niet gaan, kruip

                             Maar blijf nooit stilstaan
                             Nooit dalen, immer opgaan

  Kun je niet lachen, glimlach
      Kun je niet glimlachen, wees blij
           Kun je niet blij zijn, wees tevreden

                            Maar nooit de moed opgeven
                            En immer voorwaarts streven


