
Met veel verdiet nemen we afscheid van

Lydia Cloots
Echtgenote van Jozef Goemaere

Geboren te Brasschaat op 20 april 1940 en
zachtjes ingeslapen te Wilrijk in WZC Bloemenveld

op 19 februari 2026.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Lydia op zaterdag 7 maart 2026 om 11 uur in de

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbasiliek, Hovestraat 70 te Edegem.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend begeleiden we Lydia naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Edegem.

Met onze bijzondere dank aan de thuisverpleging, de zorgmeisjes 
van stad Mortsel, alsook aan het verplegend en verzorgend

personeel van WZC Bloemenveld.

Correspondentieadres familie Goemaere:
p/a Rouwcentrum Gielis-Veremans

Antwerpsesteenweg 80, 2550 Kontich

online condoleren: www.gielis-veremans.be

Zij leeft verder in de harten van:

Jozef Goemaere

haar echtgenoot

Carine Goemaere en Paco Molero
Patrick Goemaere en Ingrid Moreels
Frank Goemaere
Nancy Goemaere

haar kinderen  

Raquel Molero
     Aïdan
     Mauro
     Emilia
Lorena Molero
     ♥
Xandro Molero en Julie Vandeputte
     Julian
     Logan
Jordy Goemaere en Kiran Capenberghs
     Elycia
     Eluna
Ridge Prins
Michelle Maes en Bram Laureyssens
Maxine Maes en Nathan Steveniers
     Siloh Wolf
Axel Kempenaers

haar klein- en achterkleinkinderen

De broer, zussen, schoonbroers, schoonzus,
neven en nichten

De families Cloots, Goemaere, De Winne en Viaene


