Het belangrijkste is om
een fantastisch leven te leiden.
Zo lang het fantastisch is
maakt het niet uit hoe lang het is.

(Freddie Mercury)

Jan De Bruyne

Stichter, bezieler en gewezen uitbater van het Brugs Beertje
Ridder van de Roerstok

echtgenoot van Wivina De Keulenaer

Geboren te Gent op 20 februari 1944 en overleden te
Mortsel in het GZA Sint-Jozef op 16 januari 2022.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Jan op zaterdag 22 januari 2022 om 11 vur in de
parochiekerk van O.L.V.-Geboorte, Kioskplaats te Hoboken.
Samenkomst aan voornoemde kerk.

Na de kerkdienst begeleiden wij Jan naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Hoboken.

Correspondentieadres:
Fakkelstraat 28E, 2660 Hoboken

online condoleren: www.gielis-veremans.be

Dit melden u:
Wivina De Keulenaer

zijin echtgenote

Leen en Dirk De Deyn - De Bruyne

Tom De Deyn
Koen en Justine De Bruyne - Bolle

Aurora De Bruyne

Ariel De Bruyne
Lieve en Stefaan Deveen - De Bruyne

Xander Deveen

Leontien Deveen

zijn kinderen en kleinkinderen
Daisy Claeys
mama van Koen en Lieve

De families De Bruyne, De Keulenaer,
Van Glabeke en Termonia



Jan De Bruyne

20.02.1944 - 16.01.2022
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