Als jij bij mij bent, dan ga ik met vreugde naar de dood en naar mijn rust.

Roza Nuyts

weduwe van Leon Smolders

Geboren te Tessenderlo op 21 oktober 1932 en
overleden te Edegem in het U.Z.A. op 23 januari 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Roza op donderdag 1 februari 2024
om 11.30 uur in de Sint-Martinuskerk, Gemeenteplein te Kontich.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk vanaf 11.10 uur.
Dit melden u:
Na de kerkdienst zal haar urne worden begraven in het
urnenveld op de begraafplaats van Kontich. Guy en Ria De Meyer - Smolders
Chris en Patricia Smolders - Van Uffelen

Met onze bijzondere dank aan Dr. Renilt Moons, Dr. Martfine Van Den Eynde en haar kinderen
het personeel van WZC De Hazelaar voor hun goede zorgen.
Maarten en Sophie Raemdonck - De Meyer
Finn en Charlie

Mogelikheid tot groeten in het U.Z.A. te Edegem Frederic De Meyer
t.e.m. dinsdag 30/01/2024, na telefonische afspraak (03.821.49.39) Maxim en Lauranne Claessens - Smolders
Maandag tot vrijdag: van 14u tot 17u30 - Zaterdag en zondag van 9u tot 12u Lindert Smolders

haar klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres Fam. Smolders:
p/a Rouwcentrum Gielis-Veremans, Antwerpsesteenweg 80, 2550 Kontich De schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten

online condoleren: www.gielis-veremans.be De families Nuyts, Smolders, Verbeeck en Van Hove



Slaap als een reus
slaap als een roos
slaap als een reus van een roos
reuzeke
rozeke
zoetekoeksdozeke
doe de deur dicht van de doos
Ik slaap

Berceuse Nr. 2 - Paul van Ostaijen



