Rust nu maar uit,

je hebt je strijd gesfreden,

je hebt het meer dan moedig gedaan,

wie kan begrijpen wat je hebt geleden,

wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

N. Benschop

T

Niet onverwacht maar wel veel te vroeg,
is van ons heengegaan

Luc Olyslaegers

Echtgenoot van
Diane Van der Smissen

Geboren te Kontich op 28 januari 1946
en overleden te Mortsel in GZA Sint-Jozef
op 4 februari 2023, gesterkt door de Ziekenzalving.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid fe nemen
van Luc op zaterdag 11 februari 2023 om 11 vur in
de Sint-Benedictuskerk, Dorpsstraat te Mortsel.

Samenkomst aan voornoemde kerk.

Na de kerkdienst begeleiden wij Luc naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Mortsel-Dorp (Lepelstraat 1).

Met onze bijzondere dank aan het verplegend personeel
van GZA Sint-Jozef (Afd. Geriatrie) voor hun goede zorgen

Mogelikheid om hem te groeten op donderdagavond
9/02/2023 tussen 19u en 19.30u in het Rouwcentrum
Gielis-Veremans, Antwerpsesteenweg 80, 2550 Kontich.

Dit melden u:
Diane Van der Smissen
ziin echtgenote
Bjorn en Karolien Olyslaegers - De Wispelaere
Charlotte
Arthur
Helena
Kenny en Marleen Olyslaegers - De Beuckelaer
Levi
Amber
Robin
zijn kinderen en kleinkinderen
Guido Olyslaegers
zijn broer
De families Olyslaegers en Van der Smissen
Correspondentieadres Fam. Olyslaegers:
p/a Rouwcentrum Gielis-Veremans

Antwerpsesteenweg 80, 2550 Kontich

online condoleren: www.gielis-veremans.be



