Met diepe droefheid nemen wij afscheid van

Frieda Quackels

Geboren te Boom op 25 april 1946 en thuis te Hoboken
omringd door haar familie zachtjes ingeslapen
op 1 september 2021.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid fe nemen
van Frieda op donderdag 9 september om 12.45 vur in
de aula Aster van het crematorium van Antwerpen.

Samenkomst in de wachtzaal van het crematorium
vanaf 12.30 uur (Jules Moretuslei 2, 2610 Wilrijk)

Aansluitend zal haar as worden uitgestrooid op de strooiweide
van de begraafplaats van Antwerpen ‘Schoonselhof’.

Mogelikheid tot groeten in Rouwcentrum Gielis-Veremans,
Kioskplaats 48/50 te Hoboken t.e.m. dinsdag 7/09/2021
na telefonische afspraak (03.827.56.39)

Correspondentieadres Familie Quackels - Brangers
p/a Gielis-Veremans, Kioskplaats 48/50, 2660 Hoboken

online condoleren: www.gielis-veremans.be

Dit melden u:

Rudi Quackels
Carina Quackels en Steve Wynants
Jessica en Dimitri
Kimberly en Youssef
Melissa v
Raquel
Peter Brangers (1)
Amanda en Chris
Mitch
Matt
Cassidy en Gino
Omaar (1)
Peggy Brangers en Wim Limbourg
Jason
Keanu
Gino
Ryan
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten

De families Quackels, Reubens, Van Vlierberghe,
Keizers, Van der Straate, Malesis en Verdonck

Met onze bijzondere dank aan de vrijwilligers
van Gravenhof voor de wekelikse telefoontjes,
alsook aan haar beste vriendin Kirsten voor haar steun.



's Avonds in het donker,
dan kijk ik naar de maan
en dan zie ik alle sterren,

jouw sterretfje staan.
Het is de allermooiste
hij geeft het meeste licht
en als ik heel goed kijk
zie ik jouw gezicht.

Ik mis je hier beneden
en denk heel veel aan jovu,
zachtjes fluister ik naar boven
dat ik zielsveel van je hou.



