
Met heel veel droefheid,
maar dankbaar om wie hij was

is van ons heengegaan

Dhr.

Camillus Van Rompaey
Camille werd geboren te Ramsel op 13/02/1934

en overleed  te Wilrijk in het GZA Sint-Augustinus
op 18/01/2024.

Op zijn wens verliepen de formaliteiten
in alle eenvoud en intimiteit.

Zijn urne wordt in de familiekelder bewaard
op de begraafplaats van Edegem.

Extra dank aan dokters De Voogt & Van De Mierop, 
alsook aan het verplegend personeel van

GZA Sint-Augustinus voor hun buitengewone zorgverlening.

Met een laatste blik naar vogels en bloemen,
neem ik voorlopig afscheid van ieder die mij dierbaar is.
Ik ben naar het land waar sterven en dood niet bestaan.
Daar wacht ik op jullie om er voor altijd samen te zijn.

Ondertussen, veel liefs!

Speciale dank aan: 

   -     mijn echtgenote Elisa Sallaerts
         omdat ik meer dan 66 jaar haar man mocht zijn
   -     mijn kinderen Luc & Ingrid
         van wie ik hun papa mocht zijn
   -     Ingrid Butzen, echtgenote van Luc
         omdat ik haar schoonpapa mocht zijn
   -     mijn kleinkinderen Quinten en Anne-Sophie
         omdat ik hun opa mocht zijn

Leef  gezond en zorg goed voor elkaar

nog een hartelijke groet aan mijn neven en nichten
 schoonbroers, schoonzussen, hun kinderen en kleinkinderen
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